Joh 17, 1-11, het hogepriesterlijk gebed op het laatste avondmaal

Door God-geliefden, Gods-lievenden en Mens-lievenden,

Onze buurman, een Lieve Echtgenoot en Vader , een hardwerkende en Zorgzame Boer,
overleed plots vorige woensdag door een overwachte complicatie na zijn operatie.

Onze Oud-Leerling, een zachte, lieve, vredevolle , intelligente jongeman,
overleed plots door zelfdoding; niemand had het zien aankomen.

Lieve, Zorgzame Vaders en Moeders, jongemannen en jonge vrouwen, kinderen op de vlucht
overleden en overlijden bij de overtocht in gammele bootjes.

Lieve, Zorgzame Vaders en Moeders, jongemannen en jonge vrouwen, kinderen
in Oekraine, Rusland, Syrié overlijden plots omwille van een oorlog die Ze niet gewild hebben.

Een Nabije Mens in Je Gezin of Familie overleed.

Je bent hier aanwezig

omdat Je de voorbije maand zijn of haar Leven hier op aarde uit handen moest geven,

plots of na een lang proces;

verbonden door een sterke liefdesband

of met heel veel gemengde gevoelens omdat nog zoveel gekwetst is, niet afgewerkt, niet uitgesproken...

Je bent hier aanwezig in de kerk of thuis
en ook Jij draagt misschien de littekens en de mooie herinneringen mee,
de rouw om het afscheid van een nabije ...



Jezus werd aan het kruis genageld op Goede Vrijdag.

Jezus, een Mens in wie Gods Heerlijkheid,

namelijk Liefde, Goedheid, Barmhartigheid, Rechtschapenheid,

in woorden en daden zichtbaar werden.

Zijn Moeder Maria, zijn apostelen, zijn vrienden en volgelingen blijven verweesd achter en treuren.

Jezus’ Bewustzijn is opgenomen in Gods Licht.

En nu zitten ze rouwend, opgesloten , angstig, machteloos en stil bijeen.

Ze durven nog niet naar buiten treden, ervaren Gods werkzame Liefdeskracht nog niet...
een bijzondere tijd, ook vandaag, tussen Tenhemelopneming en Pinksteren...

We herkennen misschien ook de vraag: Hoe moet het nu verder...?
We geloven misschien wel dat onze Nabije opgenomen is in Gods Liefde
en tegelijk ervaren we nog niet dat Hij of Zij zeer dichtbij is...

De evangelist Johannes of de gemeenschap die met Johannes samenleefde , 60 jaar na de dood van Jezus

levert ons tot op vandaag over

hoe Jezus op het laatste avondmaal, de avond voor zijn lijden en dood, zou gebeden en gesproken hebben.

De evangelist Johannes schrijft dit

vanuit hun eigen beleving met Gods Genezende tegenwoordigheid en Jezus 'Aanwezigheid, ook 60 jaar na zijn dood.
Zij allen en wij tot op vandaag

die Jezus leren kennen hebben, kennis in de betekenis van omgang hebben met Jezus,

die door Jezus zijn Godsverbondenheid en Menslievendheid geraakt worden

die zich voor Jezus en voor God open gesteld hebben,

die Jezus graag zien en zijn levenswijze willen volgen en concreet beleven in woord en daad.



Doordat Jezus steeds in alles wat hij zegt en doet

de eer niet voor zichzelf opeist,

doch steeds verwijst naar en zich verbindt met Abba, lieve Papa;

met Jahweh, Gods Naam die betekent ‘Ik ben die was en is en zal zijn...

- met andere woorden Alomtegenwoordige, heilige of genezende helende Aanwezige -
daardoor verkeren ook wij met God, leren we God ten diepste kennen.

Goed Nieuws is dat, Blijde Boodschap

dat God tussen Mensen wil wonen, ons intens nabij is en liefheeft,
dat we met alles bij Aanwezige terecht kunnen,

ook met ons lijden en verdriet, met onze wonden,

ook met onze vreugde...

Jezus toont ons Gods Lichtende Aanwezigheid,
Gods Heerlijkheid,
een God die elk van ons draagt, onvoorwaardelijk bemint,

God die elke Mens het volle Leven gunt, een Leven met Vreugde , Vrede, waarachtig Geluk!

Dat is wat anders dan het godsbeeld waarmee machtsmisbruikers of

niet met God verbonden gezagsdragers ons platgeslagen hebben of platslaan:
een straffende dreigende God,

enkel gericht op onze zonden en onze schuld.

En God die ons wel een lichaam en seksualiteit geschonken heeft

doch als een groot gevaar en kans tot voortdurende zonde.

Een God die gelijklievenden, gescheiden mensen, mensen met een andere levensbeschouwing

zou uitsluiten, zelfs kwaad zou aandoen...



De documentaire film ‘He named me Malala’ over de 17-jarige Pakistaanse Nobelprijswinnares Malala
schetst dit misbruik door de Taliban van Gods- Allahs Heilige Helende Naam

om geweld te rechtvaardigen heel duidelijk:

het bombarderen van scholen,

het doden van mensen,

het ontzeggen van onderwijs aan meisjes...

Hoe Malala daarentegen God, Allah ervaart als Zuivere Liefde, Wijsheid, Oneindige Heerlijkheid...

De Taliban, Hitler, wij mensen spannen God voor onze kar en passen de Oneindige dan in onze ego-plannetjes
om er zelf groter uit te komen.

Malala, Jezus, Yogananda, Moeder Amma , wij mensen kunnen ons verbinden met Gods Heerlijkheid

en vanuit deze Liefde spreken en handelen.

Yogananda, een Indische Amerikaan of Amerikaanse Indiér, volgeling van Jezus en van Krishna
beschrijft haarfijn in zijn boek ‘Autobiografie van een yogi’ de Godsontmoeting die hem ten deel valt.
Hij tracht de onbeschrijflijke Heerlijkheid en Vreugde die Hem ten deel vallen

toch in woorden uit te drukken zodat Hij mensen de Blijde Boodschap, het Goede Nieuws kon brengen:
‘God is er!

Zijn Aanwezigheid is daadwerkelijk aan de lijve te ervaren.

Gods oogverblindende Heerlijkheid is geen fantasietje, geen opium voor het volk,

geen laatste stuiptrekking van onze supercomputer, de hersens, bij onze naderende dood.

God, Bron van alle Leven en van alle Liefde en Zijn Godsvonk in ons, de ziel,

is werkelijker dan alles wat we hier op aarde meemaken.

God heeft alle mensen geschapen uit de Vreugde van zijn Wezen

God verwacht dan ook dat Mensen die geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis,

zelf ook Liefdevolle Lichtbrengers en Lichtdragers zijn.

De liefdeskracht van God, genezende of heilige Geest genoemd,

zal daarin onze helper zijn, stroomt door ons heen, wijst ons Gods Wil namelijk Gods Liefdeswegwijzers te volgen.
Het eeuwige Leven, dat is dat Mensen U, de Enige Ware God, kennen ...






